
Hanne Luyten heeft drie kinderen.
Drie zelfgemaakte, relatief goed gelukte exemplaren.

En bij drie stopt het ook.
Het ouderschap blijkt een geweldig ingewikkeld vraagstuk te

zijn, met maar één gegeven: iedereen doet maar wat.

LEZING
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Kinderrechtenschool Sint-Donatus

(Maurits Sacréstraat 42,  Merchtem)

Hanne beschreef haar flaters 
doodeerlijk in haar debuut 
#nietaankindengezinverklappen,
dat in januari 2019 op de wereld werd 
losgelaten en ondertussen al aan een 
vijfde druk toe is.
Wat volgde was een feest der 
herkenbaarheid voor menig moeder en 
vader, maar vooral een collectieve zucht 
van opluchting die enkel kan omschreven 
worden als #parentsunited. Of hoe een 
boek vol blunders, zo maar even
een bestseller werd.

Hanne doet in deze GRATIS LEZING 
de meest waanzinnige dingen uit haar 
boek nog een keertje uit de doeken, 
want praten is geweldige
traumatherapie, maar bovenal
gewoon ook keigezellig!

Inschrijven via www.merchtem.be/nietaankindengezinverklappen


