Het is tijd.

Tijd om eens uit te slapen.

Tijd voor een leuk boek.

Tijd voor vakantie.

En tijd voor een lekkere koek,

Met koffie.

Maar oh nee!

Wie doet nu volgend jaar de microtest één,

twee?



Meester Luc onze directeur

hij is geen amateur.

Nu al die jaren dienst,

dat was niet voor niets.

Hij heeft de school geleid,

met een perfect beleid.

Hij was de motor van onze school,

samen gingen we ervoor.

Met de kinderen, juffen en meesters aan zijn zij,

was hij steeds blijj.

We wensen jou een goed pensioen.

Maar... wat gaan we zonder jou doen...

Isto De Baerdemaeker



heel lief
soms wat gek

aan humor geen gebrek

je presenteerde alle shows zo tof

maar nu is het tijd voor verlof
ik wens jou veel plezier

en geniet nog van de mooie woorden op dit

papier!

Zita Van Colllie



Een leerkracht
heb je niet voor even

maar voor de rest van je leven

Ook al zie je hem niet meer terug
komt er een dag,

hog een dag,

en nog een dag,

dat je zegt:

Weet je nog? onze meester...

Je droomt dan weg,
tussen alle herinneringen

die je hebt vergaard

een schat die

je in je hoofd bewaart

Eline Bunsana Djamusala



