
  

Meester Luc  

gaat op pensioen. 

Als een gekke kapoen.  

Daar is niets meer aan te doen.  

Hij is de directeur met altijd een goed humeur.  

Daarmee stapt hij door de deur.  

Dit is geen vaarwel maar een tot snel. 

 

 

Jelena De Rycker 

 



  

Meester Luc is de directeur van onze 

school. 

Hij is onze idool. 

Nu is het wachten op het pensioen. 

We geven hem een dikke zoen. 

Nu is het tijd om te gaan reizen. 

Aan jou de zomerpaleizen. 

Je hebt deze school al jaren zitten te 

verlichten. 

We gaan je heel erg missen. 

 

 



 

 

 

Meester Luc 

Altijd goed gezind. 

Voor elk kind. 

Veel kleuren op zijn nagels.  

Altijd aan het werk. 

Daarna gaat hij naar de kerk.  

Hij is sterk  

Lays is zijn merk.  

 

 

 

 

Jonas Van der Perre 
 


