VREDE OP AARDE (samson en Gert)

(zie ook website Ter Dreef en Youtube “Vrede op aarde”)

Neen, ik wil geen duur cadeau voor Kerstmis
Deze keer geen groot pak met een rode strik
Maar alleen maar goede vrienden

om te lachen en te feesten

Ja, alleen maar goede vrienden dat wil ik

Neen, ik wil geen duur cadeau voor Kerstmis
Ik heb alles wat mijn hondenhart begeert
Maar ik wil toch wel eens weten

of die vechtende soldaten

hun lesje nu nog niet hebben geleerd

REFREIN:

Vrede op aarde,
dat is mijn wens
Vrede op aarde
voor ieder mens
Vrede op aarde
voor ieder beest
Dan alleen wordt Kerstmis echt een feest
Vrede op aarde,
dat is mijn wens
Vrede op aarde
voor ieder mens
Vrede op aarde
voor ieder beest
Dan alleen wordt Kerstmis echt een feest

Neen, ik wil geen duur cadeau voor Kerstmis
Geef mij maar een doos vol vrede en geen geld
Want wie wil er nu niet leven in een

wereld zonder oorlog,

in een wereld zonder ruzie of geweld

Neen ik wil geen duur cadeau voor Kerstmis
Maar ik heb alleen een doodgewone vraag
Waarom kunnen die kanonnen en die
stoute schietgeweren

hun mond niet houden liefst

vanaf vandaag




REFREIN:

Vrede op aarde,

dat is mijn wens

Vrede op aarde

voor ieder mens

Vrede op aarde

voor ieder beest

Dan alleen wordt Kerstmis echt een feest
Vrede op aarde,

dat is mijn wens

Vrede op aarde

voor ieder mens

Vrede op aarde

voor ieder beest

Dan alleen wordt Kerstmis echt een feest

Vrede kan er toch alleen maar zijn
als jij en ik
nooit meer ruzie maken met elkaar

Want hoe kan je willen dat de wereld
niet meer vecht
als jij zelf die vrede niet bewaart

REFREIN:

Vrede op aarde,
dat is mijn wens
Vrede op aarde
voor ieder mens
Vrede op aarde
voor ieder beest
Dan alleen wordt Kerstmis echt een feest
Vrede op aarde,
dat is mijn wens
Vrede op aarde
voor ieder mens
Vrede op aarde
voor ieder beest
Dan alleen wordt Kerstmis echt een feest!




