
Zing voor Ter Dreef 
 

In het midden van de speelplaats 
staat een hele mooie boom. 

Hij lijkt niet zo bijzonder, 
maar toch komt hij uit een droom. 

 
Z’n blaadjes kan je strooien, 
als je bang of eenzaam bent. 

Dan wordt er iemand betoverd, 
in een vriend die je verwent! 

 
Zing voor Ter Dreef 
doe met ons mee 
vier met ons feest 

Drefo doet mee 
Toeka, spring uit je nestje 

en vlieg maar met ons mee! 
 

Met z’n takken naar de hemel, 
en z’n wortels in het zand, 

blaast de wind z’n blaadjes, 
naar de overkant! 

 
Onze boom maakte zoveel vrienden, 

nu geven groot en klein, 
elkaar een hand en tonen, 

dat we allemaal boompjes zijn. 
 

Zing voor Ter Dreef 
doe met ons mee 
vier met ons feest 

Drefo doet mee 
Toeka, spring uit je nestje 

en vlieg maar met ons mee! 
 

Als we later groot zijn 
en de winters worden koud 
dan vinden we nog blaadjes 

en voelen ons niet oud. 
 

Ter Dreef dat is mijn school, 
ik lach, ik spring, ik leef 

Leve onze vrienden, 
dat is waar ik om geef. 

 
Zing voor Ter Dreef 
doe met ons mee 
vier met ons feest 

Drefo doet mee 
Toeka, spring uit je nestje 

en vlieg maar met ons mee! 
  

Zing voor Ter Dreef! 


